Paleis te Brussel

Aan Kapitein-commandant b.d. E. DHONDT
Secretaris Club Officieren Knokke-Heist
Blancgarinstraat, 23/31

8300 KNOKKE-HEIST

17 november 2021

Mijnheer de Secretaris,

Het is met genoegen dat ik uw blijken van gehechtheid aan de Monarchie heb

ontvangen en aan Zijne Majesteit de Koning heb laten geworden.

Geraakt door uw boodschap heeft de Vorst mij, namens alle Leden van de
Koninklijke Familie, de opdracht gegeven u zijn oprechte dank te betuigen voor uw

getrouwheid aan Belgié.

Mag ik u vragen de dankbaarheid van de Koning over te maken aan allen van

wie u de tolk was ?

Met hoogachting,

ThierryVANDEVELD, dr. ir.
Luitenant-generaal
Hoofd van het Militair Huis van de Koning



