
Battle Field Tour VERDUN 

Na enkele jaren van CORONA werd dit jaar opnieuw een historisch-culturele trip 
georganiseerd;  VERDUN, slagveld 1916. 

Kwatongen beweren dat dit een uitstap is voor het bestuur van de club. Dit is NIET waar ! 
Deelnemers zijn Philip, Jean-Claude, Erik, Franky en Rudi (lid) en Johan (aspirant lid). Allen 
zijn steeds welkom maar weinigen voelen zich geroepen, ze mogen niet van hun vrouwtje 
of ze kunnen misschien hun geliefde niet missen. 

Nu, zes dappere helden wagen het avontuur en zullen zich onderdompelen in de veldslag 
en gruwelen van VERDUN. 

Vertrek op vrijdag 27 mei met twee voertuigen. Snelle hap ’s middags in ons hotel en op 
naar de Citadelle van Verdun. Helaas, we hebben niet gereserveerd en er is geen plaats 
meer beschikbaar voor die dag. Onmiddellijk crisisoverleg en er wordt beslist om te 
reserveren voor zondagmorgen 0945 uur,  we moeten ter plaatse zijn om 0915 uur. Wie 
dacht er een rustig weekend van te maken is er aan voor de moeite. Plannen herschikt en 
op naar het Duits kerkhof ‘Deutsche Kriegsgräberstätte Hautecourt-lès-Brovill’. Daarna naar 
het Memorial de VERDUN, dit museum is volledig hernieuwd maar diegenen die er eerder 
reeds geweest waren, vonden het nu nogal verwarrend en waren van mening dat het 
vroeger beter was. Maar ja, vroeger was alles altijd beter hé. Op naar ons hotel voor de 
apero en het avondmaal. Na een vermoeiende dag is ontspanning noodzakelijk. 

Dag 2. Bezoek Cimetière Nationale de Verdun,                       

 

                               Fort  VAUX                                                             FORT DOUAUMONT,                                                                                                                      
Ossuaire de Douaumont  en de ‘tranchée de baïonettes’ met tussenstops aan het 
monument de Lion, Maginot en Chapelle de Fleury. Onze dag is dus meer dan gevuld. 
Gelukkig is Franky de man die er aan denkt dat we ’s middags ook iets moeten eten. Onze 
logistiekers durven dit wel eens vergeten, ze  hebben meer oog voor het slagveld dan voor 
de innerlijke mens. Ik heb medelijden met ‘les poilus’ die ook ontbering kenden, honger en 
dorst. Dit wordt ‘s avonds gelukkig goed gemaakt. De artillerie heeft de ganse dag grote 



kanonnen en grote obussen en wil dan ook bij het avondmaal een ‘magnun’ bestellen, 
kwestie om het groots te houden. Jammer genoeg is er geen beschikbaar in ons hotel en 
moeten we het stellen met gewone flessen waarvan de voorraad echter ook beperkt is 
zodat we moeten diversifiëren. Als we het restaurant verlaten is de Europawedstrijd nog 
aan de gang en we kunnen zien hoe onze wereldkeeper de beker wint. We moeten wel 
uitleggen dat de bal rond is , dat er twee ploegen zijn en dat het de bedoeling is om de bal 
in het doel te krijgen. In Knokke houdt blijkbaar niet iedereen van het spelletje. Om door te 
spoelen wordt nog een glaasje wijn genuttigd of een slaapmutsje genomen. Kwestie van 
goed te kunnen slapen. 

Dag 3. Wat is het vroeg. Waarom moesten we zo vroeg reserveren ? Omdat er nog heel wat 
op het programma staat. Bezoek aan de Citadelle waar het binnen echter frisjes is. Onze 
stoere voorzitter luistert toch naar de wijze raad van zijn metgezellen en beslist een pulletje 
boven op zijn hemdje met korte mouwen te dragen. Hij is er ons later dankbaar voor. Kort 
middagmaal in Verdun en op naar de heuvelrug van Mort-Homme en côte 304. De 
terugtocht is aangevat maar we stoppen nog bij de US Mémorial en de US begraafplaats in 
Romagne s/s MONTFAUCON. Deze indrukwekkende begraafplaats stond die dag  extra in de 
schijnwerpers want het was ‘Memorial Day’. Philip wou persé alle gesneuvelden vinden die 
onderscheiden waren met de ‘Military Cross of Honour’. Dankzij onze hulp is dit ook 
geschiedt. Alhoewel, hij vroeg zich ook af waarom sommigen hun namen wel in zwarte 
letters werden weergegeven i.p.v. gouden letters. Hij wist hier geen antwoord op. Dit 
vraagstuk zal hij nog moeten verder uitpluizen. Hier scheiden onze wegen en zet iedere 
wagen zijn eigen weg verder. Op naar moeder de vrouw. Neen, toch niet, plots duikt er nog 
een Duits kerkhofje op. We hebben toch nog wel 5 minuutjes tijd hé. We kunnen onze 
chauffeur niets weigeren en gunnen hem dat. Weer op weg. Oh nee, iets verderop weer 
een groot Duits kerkhof. Met tranen in de ogen maakt onze ‘driver’ van zijn hart een steen 
en rijdt verder. Hij zal nog wel eens terug komen… 

Het was goed geweest. Veel gezien, interessant en het weer viel mee. Plannen werden 
reeds gesmeed voor volgende Battle Field Tours;  Monte Cassino, Normandië, 
Pearl Harbor ? Maar ja, dan moeten we voor nog meer dagen vertrekken. Hoe zullen we dat 
thuis kunnen verkopen ? Misschien toch maar de slag van  de Westerschelde bestuderen, 
dit is niet zo ver, en toch zullen we dit  ook niet in EEN dag kunnen doen.  

Zoals steeds hadden de afwezigen ongelijk maar niet getreurd volgend jaar komt er een 
nieuwe kans. 

 

Rudi VDS 



  

 


